
 OVERZICHT THEMAWANDELINGEN – duur 2u  
 

• HISTORISCHE STADSWANDELING - CENTRUM: klassieke stadswandeling langsheen de 
belangrijkste historische monumenten.  

• HISTORISCHE STADSWANDELING – CENTRUM EN SINT-BAAFSKATHEDRAAL:  

Deze wandeling voert je langs de mooiste plekjes in  het historische hart van de stad met als 
hoogtepunt de Sint-Baafskathedraal en haar eeuwenoude kunstschatten. 

• LUDIEKE STADSWANDELING: Wandel langs de mooiste plekjes in het historische hart van de stad. 
Gewapend met humor en enthousiasme gaat de gids met u op stap. 

• NEROTISCHE WANDELING IN HET GENT VAN MARC SLEEN : Weinig kunstenaars brachten Gent 
zo trefzeker en ludiek in beeld. Tijdens deze wandeling doen we plaatsen aan die voorkomen in de 
albums van Nero en maken we gebruik van tekeningen uit diverse Neroalbums om het Gent van nu te 
vergelijken met het Gent zoals Marc Sleen het tekende en beschreef.  

• OMG! DE ONWAARSCHIJNLIJKE AVONTUREN VAN HET LAM GODS : Ontdek de bewogen 
geschiedenis van het meest begeerde kunstwerk ter wereld! 

Bezoek aan de Kathedraal en Lam Gods is niet inbegrepen – Kathedraal kan gratis bezocht worden. 

Lam Gods kan zonder gids bezocht worden, tickets zijn apart verkrijgbaar. 

• FRAPPANTE VROUWEN : wandeling over de vrouwen die doorheen de geschiedenis aan de macht 
waren. Wereldwijd hebben vrouwen altijd al gestreden voor hun emancipatie en dat was in Gent niet 
anders. Trek mee door de straten van de stad om de sporen van frappante vrouwen bloot te leggen, 
van de Maagd van Gent naar de Maagd van Borremans en van de vrouwen rond Keizer Karel naar de 
vrouwen van Maurice Maeterlinck. Of wie kent Vina Bouvy en Hélène Maréchal nog niet? Met welke 
hindernissen hadden ze af te rekenen en wat dreef hen om toch vol te houden en de geschiedenis 
van Gent mee te veranderen? Ontdek hun standbeelden, hun persoonlijke verhalen en hun 
nalatenschap. 

• VAN ABDIJ TOT BROUWERIJ : Deze wandeling besteedt aandacht aan de geschiedenis van bier en 
brouwerijen door de eeuwen heen in Gent (geen kroegentocht)  

• OP ZWIER LANGS DE MEISJES VAN PLEZIER : De begrippen "meisjes van plezier" en "het oudste 
beroep ter wereld" in het Gent van vroeger en nu komen hier perfect aan bod...  

• PARELS VAN WIJKEN PATERSHOL EN PRINSENHOF : Van het oudste stadsgedeelte naar de 
geboorteplek van de grote Keizer Karel V. We verkennen twee typische stadswijken tijdens een 
wandeling langs de pittoreske steegjes tot de Donkere Poort van het Prinsenhof waar Keizer Karel 
geboren werd.  

• GENT IN ’T GENTS : Op stap met een echte Gentse verteller  

• DE KEIZER EN DE STROPPENDRAGERS: Keizer Karel V was één van de machtigste vorsten in de 
Europese geschiedenis. Gent, de stad waar hij in 1500 is geboren, heeft een heuse haat-
liefdeverhouding met de keizer. Wist je dat hij aan de basis ligt van de bijnaam 'De Stroppendragers'? 

• VAN WERELDEXPO 1913 TOT MILJOENENKWARTIER: In 1913 streek de Wereldtentoonstelling 
neer in Gent rond het Sint-Pieters station. Na afloop werd de site exclusief verkaveld, met een 
heleboel impressionante landhuizen als resultaat. Keer met onze gids mee naar de tijd van toen en 
wandel langs de mooiste architectuurparels in het miljoenenkwartier. 

• WILLEM I, THUIS IN GENT: Ruim 200 jaar geleden deed Willem I op 5 september 1815 zijn Blijde 
Intrede in Gent. Het 15-jarig bewind van de Koning der Nederlanden was voor Gent een periode van 
sterke economische ontwikkeling en culturele ontplooiing. 

 

 

 


